
Onderweg VANUIT Letland … 
De outreach in Letland is inmiddels weken geleden. Met 349 mensen, totaal 32 nationaliteiten, waren we te 
gast in Jelgava. Naast een gezellige sfeer binnen het team hebben we vele mensen kunnen bereiken met 
kleding, voedselpakketten en het Evangelie van Jezus Christus. 

 
Alhoewel ik alleen vanuit Heerjansdam in Letland ben geweest, voelt Heerjansdam zich verbonden met het 
land. Ik wil u graag bedanken voor uw steun, namens de bewoners maar ook namens de werkers in diverse 
organisaties. 
 

Ik heb kennis mogen maken met KAROSTA KIDS, een Christelijke organisatie die de Liefde van God in 

actie omzet. KAROSTA KIDS brengt tieners en jongeren waardevolle bekwaamheden bij en zorgt ervoor dat 

zij leergierig worden en hierdoor een beter leven krijgen in vergelijk met de vorige generatie. 

KAROSTA KIDS in Liepāja heeft hulp nodig om deze activiteiten te kunnen uitvoeren, op dit moment moet er 

geïnvesteerd worden om de plek van ontmoeting ook echt een plek van ontmoeting te laten zijn. 

 

Vanuit Riga is WINGS FOR WHEELS actief voor mensen met een mobiele handicap. 

Het gaat om mensen tussen de leeftijd 18-60 jaar, die, “vergeten” door de Letse 
samenleving in hun huizen wonen en daarnaast onvoldoende aandacht ontvangen 

vanuit de Christelijke samenleving. WINGS FOR WHEELS is een Christelijke 

organisatie die mensen met een mobiele handicap uitdaagt om uit hun passieve 
levensstijl te stappen, hen vaardigheden aanreikt ter verbetering van de kwaliteit van 
leven waardoor zij geholpen worden te integreren in de samenleving. 

WINGS FOR WHEELS heeft op dit moment een financiële behoefte van € 3.000,00 

 
 

In Riga is FREEDOM61 actief, een Christelijke organisatie om te voorkomen dat mensen in mensenhandel 

verstrikt raken. Het team van FREEDOM61 is regelmatig op straat te vinden om uit te reiken naar de 

prostituees, werkzaam in Riga. Alle mogelijkheden worden aangegrepen om de vrouwen uit de greep van de 
mensenhandel te krijgen en hen een beter toekomstperspectief aan te bieden. Daarnaast wordt er preventief 
gewerkt, voorkomen is immers beter dan genezen! 

De werkzaamheden van FREEDOM61 worden gefinancierd vanuit giften en fondswerving. Vanuit 

Heerjansdam hebben we het team – rondom Kerst - voorzien van giften voor de meiden op de straat. 
 

Eet lekker thuis en kom daarna genieten van een heerlijk muzikaal dessert 
in de Dorpskerk van Heerjansdam. Medewerkers van FREEDOM61 komen naar Heerjansdam en brengen 

meerdere muzikale vrienden mee. Leg vanaf 1 mei 2014 dagelijks 55 cent opzij om op 23 mei 2014 onze 
gast te zijn. Voor een avond vol van diverse muziek, Lets, Engels en Nederlands, steunt u met uw komst en 

bijdrage het werk van FREEDOM61. 
 

Wilt u op een andere manier bijdragen? Support op uw eigen wijze!!! 
Zoek contact met me via de website www.blakusotram.com, via het mailadres 
info@blakusotram.com of samen met een kop koffie! 

 
Groet,  
Siedo Westra 
 
http://karostakids.jimdo.com 
www.ywamriga.org/w4w.php 
www.freedom61.me 
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